Je bent met je buurmeisje in gesprek over het geloven in de God van de Bijbel.

Buurmeisje: “Dus jullie geloven in de God van de Bijbel? Daar begrijp ik nou
helemaal niets van! Hoe kun je nou geloven dat iemand over het water loopt?
Of dat een man in de buik van een walvis overleeft? Ik geloof liever in iets dat

ik kan zien, of dat bewezen is.”

Je hoort iemand vloeken en vraagt of hij dat niet wil doen.

Reactie van die ander: "Waarom zou ik niet af en toe de naam van Jezus
mogen roepen? Ik doe het niet zomaar, hoor. Alleen als ik boos ben, of ergens
van schrik. Ik bedoel het niet vervelend of beledigend. Dan is het toch niet zo

erg?”

Een klasgenoot nodigt je uit om zondag zijn verjaardag te vieren in het park.
Jij zegt dat je niet kunt komen, omdat je op zondag naar de kerk gaat.

Klasgenoot: “Oh ja, dat is natuurlijk jullie rustdag! Maar eh... in het park kun je
toch genieten van de schepping die jouw God heeft gemaakt? Dan eer je Hem
toch ook?”

Je zit met je vriend in de bus. Er stapt een oude man in.

Vriend: “Kijk dat opaatje de bus in strompelen. Ik ga niet voor hem opstaan,
hoor. We zitten net lekker, hier! Hij vraagt maar aan iemand anders of hij voor
hem op wil staan.”

Je buurjongen heeft je uitgenodigd om te gamen. Als je ziet dat het gaat om
het spel 'Call of Duty’ vertel je hem dat je dat spel niet wilt spelen, omdat het
niet goed is om te doden.

Buurjongen: “Nee joh, dat vind ik natuurlijk ook! Maar, dit is niet echt. Het is
een spel! Je ziet dat het nep is, dus je leert er geen verkeerde dingen van.
Toch?”




Je broer is je aan het plagen en roept rare grapjes en woorden over het
menselijk lichaam naar je. Jij zegt tegen hem dat hij die grapjes niet mag
maken, omdat hij christen is.

Je broer: “Overdrijf niet zo, joh! Ik maak toch grapjes. Ik meen niet wat ik
zeg. En trouwens, ik scheld tenminste niet met ziekten - dat is veel erger.”

Je hebt een toets op school. Je beste vriendin zit vlakbij je.
Ze gooit stiekem een briefje naar je:

“Leg je arm eens wat verder naar beneden, dan kan ik je antwoorden zien.
Alvast bedankt!!”

In de pauze praat je hierover met haar.

Er is een nieuwe jongen in je klas gekomen. Volgens je klasgenoten zit zijn
vader in de gevangenis. Jullie hebben er samen een poos over gepraat. Je
beste vriend vertelt dit thuis aan zijn familie door:

Vriend: “De vader van die nieuwe is dus een crimineel, he! Dan zal hij zelf ook
wel niet goed zijn. Die moet je dus ontlopen, zusje! Zulke mensen zitten we
niet op te wachten, hier...”

Je hebt dure nieuwe schoenen gekregen. Je vriendin mocht ze van haar ouders
niet kopen, omdat ze daar geen geld voor hebben. Dat maakt haar boos:

“Ik vind ze er niet uitzien, nu jij ze aan hebt. Eerst dacht ik dat ze in de mode
waren, maar ze zijn lelijk. Er loopt bijna niemand mee!” Als ze langs je loopt
maakt ze er een vieze veeg op met haar gympen.




1. Sta samen stil bij het voorval en je gevoel en gedachten
erbij:
Wat is je eerste reactie (van binnen)?
Denk je dat de Heere Jezus zo zou reageren?
Zo niet, hoe zou Hij wel reageren?

2. Denk samen na over wat de Bijbel je hierover leert:
Wat kun je in de Bijbel vinden, dat jouw reactie ondersteunt?
Wat moet je volgens de Bijbel anders doen?
Zoek de tekst erbij en spreek hem uit of lees hem samen door.

3. Speel het rollenspel alsof de situatie echt is:
Verdeel de rollen (wie is wie)?
Oefen het uitspreken van de tekst (de ander) of je reactie (jij).
Schrijf zo nodig steekwoorden op een briefje, zodat je je tekst niet
vergeet.
Oefen herhaaldelijk, zodat het rollenspel goed loopt.
Heb je tijd over? Laat ook anderen de rollen uitspelen.




