David Livingstone (1813-1873) wordt geboren in een arm gezin in
Blantyre, Schotland. Als hij 10 jaar oud is, gaat hij aan het werk in een
katoenfabriek. Hij maakt er lange dagen van wel 12 uur. De kinderen die
in de fabriek werken, worden van 20 tot 22 uur ‘s avonds nog op school
verwacht. De meesten zitten slapend in de les. David Livingstone niet. Hij
heeft een doel voor ogen; hij wil zendeling worden in China! Daarom let hij
goed op in de les. En als hij thuiskomt, blijft hij nog een tijd wakker om
verder te studeren. Van zijn zakgeld koopt hij een Latijns
grammaticaboek. Dat neemt hij mee naar de fabriek zodat hij, terwijl hij
werkt, nog verder kan studeren. Als David Livingstone 19 jaar oud is, lukt
het hem om in de zomermaanden zo hard te werken in de fabriek dat hij
in de winter kan gaan studeren. Hij studeert theologie en medicijnen in
Glasgow met als doel om zendingsarts te worden in China.

Als David bijna afgestudeerd is, lijkt de weg om zendingsarts te worden
toch op een dood spoor te lopen. Hij kan niet naar China vanwege de
eerste Opiumoorlog. Dan ontmoet hij de Afrikaanse zendeling Robert
Moffat die een lezing geeft voor het Londens Zendingsgenootschap. Moffat
vertelt hoe hij in Afrika (Kuruman, Zuid-Afrika) soms ‘s morgens
honderden rookpluimen aan de horizon ziet van dorpen waar nooit een
zendeling is geweest. Zo wordt voor Livingstone een nieuw werkterrein
ontsloten.

David komt aan in Afrika. Hij beseft dat zending bedrijven een grote
kennis vraagt van het land en het volk waar hij geplaatst is. Daarom trekt
Livingstone het onbekende binnenland is. Waar hij verblijft, spreekt hij
met de bevolking over de Bijbel. Maar zijn hoofddoel is om het onbekende
continent in kaart te brengen zodat er veel meer zendingswerkers naartoe
kunnen. “Ik beschouw mijn aardrijkskundige onderzoekingen als het begin
van alle verdere zendingsarbeid”, zegt Livingstone. Ook op zijn reizen
hield hij dit grote doel voor ogen. Eens wordt hij aangevallen door een
leeuw. Een van zijn helpers kan de leeuw net op tijd neerschieten.
Livingstones arm raakt zwaargewond en blijft verlamd. Toch zet hij zijn
reis door.

Livingstone trouwde met de dochter van Robert Moffat. Zijn vrouw
vergezelde hem op zijn reizen door Afrika. Livingstone liet, na een bezoek
aan Engeland zijn kinderen bij familie achter ‘tot glorie van Christus’; voor
hen was de reis door Afrika te gevaarlijk. Livingstone en zijn vrouw gingen
terug naar Afrika. David hield zijn doel voor ogen. Ook toen zijn vrouw
stierf op reis werd hij niet ontmoedigd om door te gaan.

Livingstone kampt regelmatig met ziektes op reis. Soms moet hij door zijn
Afrikaanse knechten op een draagbaar gedragen worden. De knechten
dringen vaak aan op terugkeer, maar Livingstone wil er niet van weten.
Dagelijks geeft Livingstone Bijbels onderwijs aan zijn knechten. , Mij doel
in Afrika is dat het land z6 geopend mag worden, dat de mens de nood
van het behoud van zijn ziel mag zien." Hij hoopt dat het Evangelie zich
door middel van de mensen die hij bereikt verder mag verbreiden.



Livingstone komt op zijn reis veel slavenhandelaren tegen. Hij vindt
slavernij iets vreselijks en schrijft erover in zijn brieven naar Groot-
Britannié. De Britse regering moet haar aandeel hierin onmiddellijk
stoppen! Op een keer is hij getuige van een verschrikkelijke gebeurtenis in
Nyangwe. Hij loopt daar op de markt tussen de ongeveer 3000 kopers en
verkopers. Er breekt ruzie uit tussen drie gewapende slavenhandelaren en
een inboorling over de prijs van een Kip. Plotseling hoort Livingstone
schoten. Krijsende mensen vluchten langs hem heen. In de chaos opent
een andere groep slavenhandelaren het vuur op de vluchtende mensen.
Heel veel mensen overlijden. Die avond schrijft Livingstone wanhopig:
“Niemand zal ooit precies de verliezen weten van deze heldere, hete
zomermorgen, ik had het gevoel dat ik in de hel was." Toch laat
Livingstone de moed niet zakken. Hij klampt zich vast aan het grote doel
van de hele wereldgeschiedenis: ‘Laat Uw Koninkrijk komen’. Totaal
berooid, ziek en vermagerd door de aanhoudende koortsen en de honger
komt Livingstone uiteindelijk aan in Ujiji.

In Ujiji verblijft Livingstone met zijn knechten in een hut; te ziek om
verder te reizen. Daar vindt Henry Stanley hem. Deze Amerikaanse
journalist was al jaren op zoek naar Livingstone. Hij blijft enkele maanden
bij hem en kan Livingstone voorzien van het nodige eten en van wat
lichamelijke zorg. Hij raakt diep onder de indruk van Livingstones geloof.
Op Stanleys verzoek met hem mee terug te gaan, gaat Livingstone niet in.
Zijn doel, het volledig in kaart brengen van Afrika ten behoeve van de
zending is nog niet bereikt. Ook is er nog geen verbod op slavenhandel,
iets waar Livingstone ook voor strijd.

Livingstone trekt verder, maar hij is zo verzwakt dat hij voelt dat het eind
van zijn leven dichtbij is. Toch schrijft hij: "Geen aardse reden zal mij mijn
werk in wanhoop doen opgeven. Ik schep moed in de Heere mijn God en
ga voorwaarts.” Toch verlangt hij er ook naar dat God hem zal toestaan
zijn werk te beéindigen. Zijn levensdoel geeft hij in Gods hand. Uiteindelijk
lukt het Livingstone niet meer om verder te trekken. Op 30 april 1873
geeft zijn knecht Susi hem nog zijn medicijnen. Die nacht vindt Susi zijn
meester geknield voor het bed. Uit eerbied blijft hij wachten, maar als er
geen beweging komt. raakt hij de wang van Livingstone aan. Die is koud.
David Livingstone is met zijn laatste krachten uit bed geklommen om
biddende te sterven....

Enkele maanden na Livingstones dood wordt de slavernij afgeschaft.
Hoewel hij zelf beperkt zendingswerk heeft verricht, heeft hij het continent
Afrika geopend voor de komst van het Evangelie. Livingstone heeft geleefd
naar de betekenis van zijn naam: een levende steen in Christus.



